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Welkom 

Een vlaggenstok met vlag heet eenieder welkom.         

Zes traditionele poppenkastfiguren maken hun  

opwachting in dit poppentheatertafereel met 

handpoppen. 
Van links naar rechts: een duivel met een vooruit- 

stekende haakneus en sik. Op zijn hoofd twee naar  

opzij uitstekende rode hoorns. In zijn handen houdt  

hij een rood-witte blindenstok. Naast hem Katrijn. 

Zij kijkt naar Jan Klaassen. 

                           De Dood van Pierlala is een lange stokpop; de engerd 
steekt boven de poppenkast uit. 

In het midden van het lijsttoneeltje staat een besnorde, 

geridderde generaal. De klep van zijn pet hangt bijkans 

over zijn ogen.  
 

Jan met donkere bril en een mollige baby 
Jan Klaassen bevindt zich aan de rechterkant van de theateropening. Aan diens  

puntmuts hangt een belletje. Op zijn neus zit een donkere bril; hij is slechtziend.  

Net als Katrijn draagt hij klompen en net als bij haar hangen de beentjes over de 

poppenkastplank. Uit een wolkje komt hun mollige baby. 
 

 

 

 

 

 

Afbeelding: vijf handpoppen, een stokpop, een vlag, een wolk en een blindenstok. 


